
Motief voor justitiepastoraat en nazorgpastoraat in de bijbel 

“Gedenkt de gevangenen als medegevangen” 

 

Het justitiepastoraat heeft veel in huis om gedetineerden bij te staan bij de verwerking van het 

verleden en de oriëntatie op de toekomst.  

Pastores en geestelijk verzorgers hebben vanwege hun ambt een bijzondere 

vertrouwensrelatie met gedetineerden. Daarom kunnen diepgravende levensvragen aan de 

orde komen, zoals over de eigen levensgeschiedenis en wat gebeurd is in het delict met het 

slachtoffer.  

Pastores vervullen een ambt waarin diepgaande dingen gedeeld kunnen worden. En ze zijn er 

ook professioneel in geschoold om diep te luisteren en te horen – ook achter de woorden – 

wat iemand beleeft.  

De pastor is niet alleen iemand die luistert, maar hij/zij brengt ook zelf iets in het gesprek in. 

Hij/zij vertegenwoordigt een christelijke traditie met troost, bemoediging, vergeving, waarden 

en normen, oriëntatie op de toekomst, richtingwijzers voor een goed leven, symbolen, een 

gemeenschap van mensen die openstaat voor iedereen.  

Zo laat de pastor tijdens de detentie iets voelen van de genade en de liefde van God voor de 

mensen en zoekt hij/zij met de gedetineerde naar perspectief dat ons van God uit geschonken 

wordt.  

Het pastoraat werkt individueel gericht op de vierkante centimeter van de persoonlijke 

levenssituatie en groepsgericht in kerkdiensten en gespreksgroepen om samen te zoeken en te 

ervaren wat de essentie van het leven is. Het bijzondere van de pastor is ook dat hij/zij niet op 

zichzelf bestaat, maar dat hij gezonden is door de kerk. Dat betekent dat er buiten de 

gevangenisomgeving een groot draagvlak is voor zijn werk in gemeenschappen vna mensen.  

 individuele geloofsbeleving 

 bijdragen aan herstel van het leven 

 maatschappelijk………..  

 …………………  

 motivatie 

 identiteit, verantwoordelijkheidsbeleving, perspectief 

 binding met de samenleving 


